Mijn Geode Herder is de Heer

Vertaling B.D. Dykstra

Mijn goede Herder is de Heer

Zodat ik nimmer iets ontbeer;

In groene velden rust ik zacht,

Aan stille stromen is Hij mijn wacht.

Hij schenkt verkwikking van 't gemoed,
Hij leidt mij en bestuurt mijn voet

In sporen der gerechtigheen,

Om Zijnen Naam en wil alleen.

Ai moet ik gaan door donkre daal,
Der schaduwen des doods, ik zal
Niet vreezen want Gij blijft nabij;

Uw stok en staf vertroosten mij.

Mijn tafel dekt Ge, al haat mij elk;

Gij zalft mijn hoofd en vult mijn kelk;
Genade en’t goede volgt gewis

Wien steeds Gods huis tot woning is.

Based on Psalm 23
To the Tune of He Leadeth Me

Het Vers van de Bijbel: Hij laat mij uitrusten in een groene
weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Psalmen

23:2 HTB




