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Staat op! staat op voor Jezus!
Gij kruisgezanten, strijdt!

Heft hoog Zijn vorstlijk vaandel
Dat het geen schade lijdt.

Van zegetocht tot zege,

Leidt Hij Zijn leger voort,

Tot elke vijand sneve,

En Christus 't rijk behort.

Staat op! staat op voor Jezus!
Staat enkel in Zijn kracht;

De arm van vleesch zal feilen.
Dat niemand 't daarvan wacht.
Doet aan Gods wapen rusting
En wakend in gebeen,

Waar plicht roept, of gevaren,
Snelt daar onmid’lijk heen.

Staat op! staat op voor Jezus!
De strijd is toch niet lang,
Thans het rumoer des oologs,
Straks klinkt de zegezang.

Zo iemand overwinne

Een kroon des levens beidt.
Eens met den vorst der eere
Heerst hij in eeuwigheid.

Het Vers van de Bijbel: Onthoud dit: Als je er bij de mensen
openlijk voor uitkomt dat jij en Ik vrienden zijn, zal Ik je aan de
engelen van God voorstellen als mijn vriend. Lukas 12:8 HTB




