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Welk een vriend is onze Jezus, 
Daar Hij zond en smarten draagt, 
Wat een voorrecht dat men alles 
God in den gebede braagt. 
O, wat vrede moet men missen; 
O, wat noodloos pijn geleen! 
Enkel omdat wij niet alles 
Gode brengen in gebeen. 
 

Komt beproeving en verzoeking? 
Is er mooite overal? 
Laat ons nimmer moed’loos wezen; 
Bidt den Heer in ’t ongeval. 
Vinden wij een Vriend ooit trouwer, 
Die al onze ellenden deelt? 
Jezus kent onze elke zwakheid, 
Die men beddend Him beveelt. 
 

Zijn wij zwak en zwaar beladen? 
Buigt der zorgen last ons neer? 
Dierb’re Heiland, steeds de toevlugt! 
Zoekt in het gebed den Heer. 
Van uw vriend veracht, verlaten -- 
Zoekt in het gebed den Heer, 
Zijne arm omvangt, beschut U; 
Daar vindt gij vertroosting weer.  

Het Vers van de Bijbel: Wie zijn leven voor zijn vrienden 
overheeft, heeft de grootste liefde. Johannes 15:13 HTB 

 


