
Vertaling B.D. Dykstra  

Gelovig blijkt mijn oog 
Naar Golgotha om hoog; God en heiland. 
Neem mijne smeeking aan; Delg al mijn booze daan; 
Ik geef mijzelf voortaan, In Uwe hand. 
 
Uwe gena verrijkt 
Met kracht als ’t hart bezwijkt; Schenk Gij mij moed. 
Want ook voor mij stierft Gij, Dat dan de liefd in mij 
Rein, warm, bestendig zij, In levensgloed. 
 
Terwijl ik dolend treed 
Omringd van ’s levens leed, O leid Gij mij 
Schep licht uit duisternis; Vertroost in droefenis 
Dat ik het spoor niet mis, Aan Uwe zij.  

 

Het Vers van de Bijbel: Laat de hele wereld zich, wanneer het 
om verlossing gaat, tot Mij wenden. Want Ik ben God; er bestaat 
geen andere God. Jesaja 45:22 HTB  
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