
Vertaling B.D. Dykstra  

Jezus, houd mij nabij ‘t kruis, 
Waar ik volle stromen, 
Vrij voor allen, heelend van 
Golgotha zie komen. 
In het kruis, in het kruis,  
Zal ik immer roemen 
Tot mijn blijde ziel de rust, 
Vindt aan gindsche zoomen. 
 
Nabij ’t kruis, al beeft mijn ziel 
Vond ik g’na en liefde; 
Toen de held’re morgenster, 
’t donker om mij kliefde. 
In het kruis, in het kruis, 
Zal ik immer roemen 
Tot mijn blijde ziel de rust, 
Vindt aan gindsche zoomen. 
 
Nabij ’t kruis, waak, wacht, vertrouw, 
Hoop ik te allen tijde 
Tot ik sta op ’t gouden strand 
Aan de overzijde. 
In het kruis, in het kruis, 
Zal ik immer roemen 
Tot mijn blijde ziel de rust, 
Vindt aan gindsche zoomen. 

 

Het Vers van de Bijbel:  Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar 
hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, Die aan het kruis 
gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben 
ik voor de wereld gestorven. Galaten 6:14 HTB  
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