
 Lieflijk Stadje Bethlehem 
Vertaling B.D. Dykstra  

O lieflijk stadje Bethlehem, Hoe rustig sluimert gij! 
Hoog boven uwen diepen slaap, 
Gaan sterren stil voorbij. 
Doch in uw duistre straten 
Straalt heden ’t eewig licht; 
De hoop, de vrees, al d’ eeuwen door, Is thans naar u gericht. 
 

Maria baarde Jezus, Daar boven in dien nacht, 
Als sterv’ling slaapt, houdt ’t englenheir 
In wondre liefde wacht. 
Vermeldt dit Kind, O sterren, 
Dat heilig werdt gebaard: 
En zingt aan God den Konging lof, En vree den mensch op aard. 
 

Hoe stil daaalt toch, hoe zachtkens, Die wondre gave neer. 
Zo stil schenkt God in ’s mensen hart 
Des hemels zegen weer. 
Geen oor hoort hoe Hij nadert, 
Maar bij al ’s werelds leed, 
Is ’t nog de dierbre Christus die, Noch ’t needrig harte treedt. 
 

O heilig King van Bethlehem! Daal tot ons in den Geest, 
Werp zonde uit en wordt in ons 
Herboren in dit feest. 
Zo vaak bij  ’t Kerstfeest d’ Engle 
Het groot blij heil vertell’,  
O kom bij ons, en blijf bij ons, Gij God, Immanuel! 

Het Vers van de Bijbel: God zal Zijn volk prijsgeven aan hun 
vijanden totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft 
gebracht. Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun 
broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land. Micha 5:2 HTB

 


