
Vertaling B.D. Dykstra  

Wij prijzen U, God, voor de liefd’ in uw Zoon 
Voor Jezus die stierf en die steeg naar den troon. 
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen, 
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen. 
 
Wij prjzen U, God, voor het licht van Uw geest; 
Hij toond’ ons deal Heiland, waar het nacht was geweest. 
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen, 
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen. 
 
All’ ere en lof, dat het Lam werd geslacht, 
Dat zonde wou dragen en reiniging bracht. 
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen, 
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen. 
 
Verlevendig ons; vul met liefd’ elk hart, Heer; 
Stort vuur uit de hoogte in elke ziel neer. 
Halleluja, U zij de eere, halleluja amen, 
Halleluja, U zij de eere, wil verlevendigen.  

 

Het Vers van de Bijbel: “HERE, ik heb van Uw roemruchte 
daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen. 
Laat Uw daden herleven in deze tijd, maak Uw kracht openbaar. 
Al bent U toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben!”  
Habakuk 3:2 HTB  
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